
Et oolde vasien. 
 

 

Kiendertenielstok in het stellingwarfs. 

 

(le bedrief teniel: een huuskaemer) 

 

Maaike en Haarm zitten in'e nette kleren an'e taofel.  

Op de taofel staat een oold bruun , gries kleurd , vasien. 

Haarm het, de strik niet recht vuur en Maaike het een ledder in'e kouze.  

Op’e taofel ligt een kraante. 

 

 

 

 

 

Maaike: Ik kan der nog niet over uut. Zo1 ie warkelik zo oold wezen(pakt 

vasien beet) 

Haarm : De prefester zee toch, dat’ie meer dan 1500 jaor oold is. Now en zoen 

man kuj' geloven niet waor....  

Maaike: Ja, daor hej' geliek an en het komt ok goed van passe, dat geld wat we 

der misschien veur beuren. Want reken mar dat ze wat weerd binnen, die oolde 

dingen. 

Die alvertensie in'e kraante(pakt kraante) was een goed idee van jou. 

Haarm Dat het eeen goed idee was b1iekt wel. Der hebben drie meensken 

opschreven: 

• Een man, die allegeer oolde spul1en speert, een baronesse en nog een vrouw. 

Maaike; hoe laete is't now, Haarm? De eerste komt ok haast zeker? 

• Haarm t'is kwat veur tienen, Ja, die van van de oolde spullegies kan haast 

kommen. 

 

 


